
De legende van Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt

Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt is de oorsprong van talrijke wonde-
ren en legenden. De bekendste is de legende van Le Jardinet.
In het jaar 1228, terwijl de inwoners machteloos toekijken hoe een 
verwoestende brand de kerk van Walcourt teistert, zien zij tot hun 
verbazing het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op miraculeuze wijze 
uit de collegiale kerk opstijgen, zonder menselijke tussenkomst 
– misschien gedragen door engelen? Het beeld komt terecht in 
een boom, onderaan de stad, op de plaats die Le Jardinet wordt 
genoemd.
Daar blijft het beeld, ondanks talloze pogingen, onbereikbaar totdat 
Thierry II, Heer van Walcourt, tussenbeide komt. Knielend aan de 
voet van de boom belooft hij de kerk te herbouwen en op diezelfde 
plek een abdij te stichten. Na deze belofte laat het beeld zich uit de 
boom zakken en wordt het teruggebracht naar het dorp.
Zo ontstond de grote bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van 
Walcourt, die jaarlijks het Mirakel van Le Jardinet. De middeleeuwse 
processies hebben sindsdien plaatsgemaakt voor de folkloristische 
marsen van de Entre-Sambre-et-Meuse, waarvan de Drievuldigheid 
één van de hoogtepunten vormt in dit regionale folklorefeest.

	 Wist u dat ?
De Drievuldigheidsmars wordt erkend als een meesterwerk van het 
mondelinge en immateriële erfgoed van de Franse Gemeenschap, 
en als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid door UNES-
CO. In 2029 viert dit evenement zijn 700-jarig jubileum !

De Grote Toer
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Balisage : 

Het parcours van de Grand Tour wordt elk jaar gevolgd door honderden 
Marcheerders en Pelgrims tijdens de processie op Drievuldigheidszondag. 
Deze folkloristische Mars van de Entre-Sambre-et-Meuse is gewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt. Het Mariabeeld in de basiliek, een van 
de oudste van Europa (10e eeuw), wordt al sinds de middeleeuwen zeer 
vereerd. De wandeling doorkruist bijna 40 heilige plaatsen en biedt een 
panoramisch uitzicht op de middeleeuwse stad, haar opvallende uivormige 
kerktoren en het schilderachtige dal van  l’Eau d’Heure.

Vertrek : Basiliek van Walcourt, Grote Markt

7 Km – 2u00

3  Op de Grand Tour komt u meer dan 
veertig religieuze elementen tegen: kapel-
len, wegkapellen, calvaries…

4  Bosrijke omweg : maak een lus van 
3 km in het Cambierbos, niet toegankelijk 
voor kinderwagens of fietsen die geen 
mountainbike zijn.. 

5  Na de belofte van Thierry II van Wal-
court om een abdij te stichten, vestigden 
de eerste religieuze gemeenschappen 
van de Cisterciënzers zich vanaf 1232 op 
de plaats genaamd « le Jardinet ». Hier 
ontstond één van de eerste cisterciën-
zergemeenschappen van België. Door de 
eeuwen heen werden belangrijke gebouwen opgericht, waar-
van tegenwoordig nog het monumentale portaal (beschermd) 
behouden is. In de middeleeuwen was de abdij ook eigenaar 
van enkele van de mooiste vierkante hoeves in de omliggende 
dorpen. 

Het is hier, nabij de Chapelle Notre-Da-
me, dat elk jaar het Mirakel van « le Jar-
dinet » opnieuw wordt gespeeld.

De Maagd wordt eerst geplaatst in een 
berkenboom die hiervoor speciaal is ge-
plant. Zodra het beeld net is neergelaten, 

wordt het boompje door het publiek ontdaan van zijn takjes, 
die men meeneemt als gelukssymbool.

6   Quairelles, in het Waals ook “Cwerê-
les” genoemd, is afgeleid van het Latijn-
se quariria, wat steengroeve betekent. 
Het was inderdaad de plaats van een 
oude kalksteengroeve, gebruikt voor de 
bouw van regionale gebouwen. Op deze 

locatie vertakt de Eau d’Yves via een zijkanaal dat de molens 
van de buitenwijken van water voorzag.

7   De Calvariekapel is de vijfde halte van 
de Drievuldigheidsprocessie en de plaats 
waar het beeld van de Maagd wordt aan-
gekleed met haar mooiste gewaden voor 
de plechtige terugkeer van de stoet. Het is 
een indrukwekkend moment van de pro-
cessie: het vierkant bataljon voor de kapel, 
de ruiters, de salvo’s van de geweren en het gerommel van de 
trommels…
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Ervaring van de wandelaar

Aangename wandeling die u hoogte doet 
winnen. Zeer rijk aan erfgoed, en dankzij 
het betonnen parcours toegankelijk voor 
kinderwagens en fietsen, maar wel met 
stevige hellingen. 



Vertrek aan de Basiliek Sint-Maternus van Walcourt 1 , 
U gaat licht omhoog en laat het Stadhuis aan uw linkerzijde 
liggen, om vervolgens de rue Notre-Dame af te dalen. Daarna 
steekt u de rivier l’Eau d’Heure over. Aan de route des Barrages 
(N978) 2 , steekt u voorzichtig over en neemt u recht tegen-
over u het betonnen landbouwpad dat zachtjes omhooggaat 
naar het plateau. Ongeveer één kilometer verder, bij het ge-
hucht Le Grand Bon Dieu 3 , geniet u van een prachtig pano-
ramisch uitzicht over de stad en het omliggende landschap 
van de Condroz. Bij de picknicktafel kunt u, als u dat wenst, uw 
tocht verlengen via de wandeling: Een tocht door het verras-
sende Pry 4  door de gele markeringen te volgen. Zoniet, gaat 
u gewoon verder! Na de Boerderij van de abdij, onderaan de 
afdaling, ziet u twee rode wegwijzers. Kies die aan de linkerzijde 
en ontdek de toegangspoort van de Abdij van Jardinet 5 , het 
laatste overblijfsel van een omvangrijk abdijcomplex. Daarna 
keert u terug tot aan de dubbele markering, slaat u linksaf en 
steekt u de brug over. Aan het T-kruispunt met de rue de la Sta-
tion gaat u rechtsaf, vervolgens links de rue des Ry de Ry in, en 
daarna opnieuw rechts de rue des Bergeries. Aan het einde van 
deze straat houdt u rechts en neemt u vervolgens links de rue 
des Quairelles. Na een gerestaureerd oud wasplaat 6 , slaat u 
rechtsaf. Hier vindt u een rustplek waar u even kunt uitblazen 
voor de volgende stevige klim. Wanneer u weer vertrekt, gaat 
u links verder, steekt u een klein bruggetje over de spoorweg 
over en volgt u de kasseiweg die opnieuw naar het plateau leidt.
Bij het binnenkomen van de dorpskern laat u het Domaine de la 
Maladrerie rechts van u liggen en gaat u verder langs de rue du 
Calvaire. Aan de Calvaire kapel 7 , vindt het traditionele “car-
ré-bataillon” plaats: een plechtig moment waarbij de officieren 
van de verschillende compagnies elk een saluutschot lossen ter 
ere van de Maagd, die in haar ceremoniële mantel wordt rond-
gedragen. U passeert de begraafplaats aan uw linkerzijde en 
gaat verder tot aan het politiebureau. Laat dit gebouw rechts 
van u liggen en sla vervolgens rechtsaf in de volgende straat 
om opnieuw bij het vertrekpunt uit te komen. 
En waarom niet afsluiten met een fris-
se “Charles Quint”, geserveerd in de typische 
vierhandige beker ?  Zo ontdekt u meteen ook 
een nieuwe legende!

Het parcours

1  Volgens de overlevering zou Materne van Keulen (4e eeuw) de eerste kerk in 
Walcourt hebben gebouwd. De Basiliek Sint-Maternus / Onze-Lieve-Vrouw van 
Walcourt werd later een gotisch gebouw (13e eeuw), waarvan de fundamenten nog 
uit de 11e eeuw dateren. Dit architecturale juweel is sinds de middeleeuwen een be-
langrijk regionaal bedevaartsoord. De opmerkelijke uivormige toren kreeg zijn huidi-
ge vorm in 1621 dankzij de meester-timmerman Jean le Coustre. In het gebouw vindt 
u onder andere het zogenoemde doksaal van Karel V (1531), het mariale standbeeld 

van Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt (10e eeuw) en een kerkelijk schatbestand met gouden liturgische 
voorwerpen vervaardigd door Hugo d’Oignies, een goudsmid geboren in Walcourt aan het einde van de 
12e eeuw.

2   De route des Barrages werd aangelegd op het vroegere tracé van spoorlijn 132, die via Cerfontaine 
liep tot 1971. 
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