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STREET ART,
WAT IS DAT ?
Street art of straatkunst is tegelijk een beweging 
en een vergankelijke vorm van kunstzinnige 
expressie. Street art behelst alle kunstvormen die 
in de openbare ruimte zijn aangebracht en omvat 
verschillende technieken zoals graffiti, tags, sja-
blonen, mozaïeken, stickers of ook nog posters en 
collages.

Graffiti is een muurschildering die wordt aange-
bracht door middel van spuitbussen met email-
verf die oorspronkelijk bedoeld zijn om auto’s te 
overspuiten.  

Aan het begin van de jaren 1960 ontstaat de 
graffitibeweging in Philadelphia (VS), maar het is 
uiteindelijk New York dat uitgroeit tot de bakermat 
ervan.

Aanvankelijk ging het om spontane werken en vaak 
gaven ze uiting aan verzetsdaden. Ze waren 
moeilijk te ontcijferen voor de bevolking en werden 
vaak verkeerd geïnterpreteerd…

Waar het begon met de eenvoudige tag (handteke-
ning) die vervolgens evolueerde naar graffiti, is 
street art nu groots geworden door het gebruik en 

de aaneenschakeling van verschillende technieken en 
ongebruikelijke materialen. Bovendien is street art 
meer dan ooit geëngageerd.

De afgelopen jaren gaat de tendens veeleer in de 
richting van de institutionalisering van street art. 
De kunstvorm neemt alsmaar aan belang toe in 
galerieën, musea, verkoopzalen of op monumentale 
gevels. 

Voor de meeste kunstenaars is street art vandaag de 
dag tot een levensstijl uitgegroeid, een activiteit die 
over het algemeen volkomen legaal wordt uitgeoe-
fend.

Enkele internationaal gerenommeerde kunstenaars:
Jef Aérosol, beroemde Franse sjabloonkunstenaar. 
Hij is een van de pioniers van street art in Europa.
Shepard Fairey, wereldbekend dankzij zijn poster van 
Barack Obama met als titel “Hope”.
Banksy, mythische figuur van de straatkunst van wie 
de ware identiteit niet bekend is. Hij is een icoon van 
street art geworden dankzij werken waarin hij poli-
tieke standpunten overbrengt.

Street art doet eind jaren 1980 zijn intrede via 
enkele Carolo’s die onder meer de muren van het 
verlaten metrostation in Montignies-sur-Sambre 
beschilderen. Als industriestad biedt Charleroi een 
geschikte voedingsbodem voor dergelijke ingrepen: 
de braakliggende terreinen en ‘kankers’ zullen voor 
artistieke doeleinden worden gebruikt.

Vanaf 2002 plaatst de Carolostad zich op de inter-
nationale kaart van de street art dankzij de festivals 
Urban Dream. Op deze festivals, die door de stad 
Charleroi worden georganiseerd, komen kunstenaars 
uit heel Europa bijeen: de Fransen Reso, Tilt, 2rode 
en Pest; de Duitsers Atom, Smash 157, les Maclain 
en Cantwo, de Zwitser Serval, de Spanjaarden Logan 
en Sye, de Italiaan Peeta maar ook Belgen, zoals Jaba 
en Shock. Het is ook aan dit evenement te danken dat 
de eerste ‘mur d’expression libre’ (muur voor vrije 
meningsuiting) het daglicht ziet in Charleroi.

Vanaf 2012 wordt Charleroi een openluchtmuseum 
met de Biennales des Arts urbains “Asphalte”. Voor 
de eerste editie stelt het BPS 22 voor om samen 
te werken met de kunstenaar JR voor het project 
“Inside Out/Smile !” waarbij meer dan 750 lachende 
gezichten worden vertoond. In 2014 en 2016 druk-
ken verschillende grote namen uit de internationale 

straatkunstwereld, samen met lokale kunstenaars, 
hun stempel op de openbare ruimte met werken die 
nog steeds aanwezig zijn.

De Maisons de Jeunes carolos (jeugdhuizen in 
Charleroi) hebben fresco’s geplaatst op ver-
schillende plaatsen in de stad, zoals op de 
elektriciteitscabines van Ores of op de muur van de 
parking aan het NMBS-station. Dankzij deze werken 
krijgen de kunstenaars uit de streek in 2016 een 
echte muur voor vrije meningsuiting in de rue des 
Rivages.

Ook andere evenementen zoals Couleurs Carolos 
(2011) of This Land I (2012) en II (2014) hebben 
bijgedragen tot de ontwikkeling van street art in het 
stadscentrum en in de wijk La Porte Ouest.
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C E N T R U M  R O U T EEl Niño et Demos – Belgique
Art Reconnects Belgium - 2020
Op het kruispunt van de rue Jean 
Monet en de quai Paul Verlaine  
Ministerie van Financiën
Deze muurschildering maakt 
deel uit van een project dat werd 
uitgewerkt ter gelegenheid van de 
nationale feestdag van 2020.

“Welcome Charleroi”  
Veks en Jeugdhuizen van 

Marcinelle en Ransart – België   
Urban Summer Jam 2016

Parking van het station 
Charleroi-Sud

Deze muurschildering verwelkomt 
u om street art te ontdekken in 

Charleroi.

Muur voor vrije meningsuiting
Op het kruispunt van de quai Paul 
Verlaine en de rue des Rivages 
(onder de R9) – Metrostation 
Ouest
De stad Charleroi stelt 
kunstenaars een ruimte voor vrije 
meningsuiting ter beschikking. 
Doordat die eindeloos verandert, 
zijn er bij elk bezoek nieuwe din-
gen te ontdekken !

Bisous M’chou, Steve Powers 
U.S.A. – Asphalte 2014

Charleroi Expo - rue de l’Ancre 
Deze muurschildering is een 

humoristische knipoog aan de 
Carolo’s die een symbolische 

waarde heeft gekregen voor alle 
verliefden van Charleroi.

Muurschildering Vélo – België 
Colorville – ‘80
Charleroi Expo - Parking 2 – rue 
de l’Ancre
Een mooi voorbeeld van optische 
kunst: de fietser die door de 
landschappen rijdt, geeft een 
“bewegende” indruk.

Maya Hayuk– U.S.A 
Asphalte 2014

Charleroi Expo - Parking Geode
Deze kunstenares laat zich ins-

pireren door mandala’s, holo-
grammen of zelfs de beelden van 

telescoop Hubble. Zij heeft al 
werken aangebracht op de mu-
ren van tal van steden en haar 

werken werden tentoongesteld in 
verschillende galerieën over de 

hele wereld.

Vork (Toy Story 4) – België 
Smok – 2020
Op het kruispunt van de rue du 
Mambourg en de boulevard 
Solvay
Om zijn on-demand streaming- en 
videodienst “Disney+” in België te 
introduceren, liet de Amerikaanse 
gigant in verschillende grote 
steden muurschilderingen maken 
in de kleuren van zijn helden

HuskMitNavn – Danemark
Asphalte 2014

boulevard Paul Janson –School 
Cobaux en bibliotheek Rimbaud 

Hier is een bijnaam die heel moei-
lijk te onthouden is! Dit Deense 

pseudoniem betekent gewoon 
“Vergeet mijn naam niet”. Deze 

kunstenaar is gewend om zich te 
laten inspireren door de omgeving 

waarin hij zich bevindt om de 
werken die hij maakt voor te 

HuskMitNavn – Danemark  
Asphalte 2014 
boulevard Alfred De Fontaine
De kunstenaar laat zich 
rechtstreeks inspireren door zijn 
omgeving. Hij gebruikt een zwar-
te omtreklijn van een constante 
dikte, ingevuld met felle kleuren.

Elektriciteitscabine Ores - VEKS 
in samenwerking met het Maison 
des Jeunes (jeugdhuis) van 
Marcinelle en de stad Charleroi 
 België - Asphalte 2016
park Jacques Depelsenaire tegen- 
over de leeuwen Totor en Tutur
Alle elektriciteitscabines van 
Ores werden tijdens Asphalte 
2016 opgesmukt door kunste-
naars uit Charleroi en Luik. Hun 
werken kunnen overal in het 
stadscentrum worden bekeken.

Boris Tellegen / Delta 
Nederland - Asphalte 2014
park Jacques Depelsenaire
Deze sculptuur doet denken 
aan verandering en innerlijke 
kracht: het pseudoniem van de 
kunstenaar en de metaalachtige 
volumes lijken uit het beton te 
stromen.

Sixe Paredes – Espagne 
Asphalte 2014
rue Tumelaire

De kunstenaar koestert een 
bijzondere bewondering voor de 
zogenaamde “primitieve” cultu-

ren. Volgens hem heeft de stede-
lijke jungle de plaats ingenomen 
van de primaire bossen en is de 

grotwand beton geworden...

Metrostation “Parc”
rue Willy Ernst

Deze omgeving is volledig gewijd 
aan stripfiguur Lucky Luke en de 

aankleding geeft de wereld van de 
beroemdste cowboy weer.

Collage “Acheter” - Spanje
ESCIF - Asphalte 2014
Op de hoek van de rue de la Mon-
tagne en de rue de Dampremy.
Via zijn werk “ACHETER - HA JE 
T’AI - A JETER – ACHETER” hekelt 
de kunstenaar de consumptie-
maatschappij.

Fleur - Macho – Belgique 
Asphalte 2014
Bâtiment Vie féminine 
rue de Montigny, 46
De kunstenaar stelt een bloem 
voor die is geïnspireerd op «La 
Santa Muerte», de godin van 
de dood waarvan de oorsprong 
teruggaat tot de pre-Spaanse 
periode van Mexico. 

Hell’O Monsters – Belgique 
Asphalte 2014
rue du Bief du Moulin
Dit iconoclastische collectief 
maakt een mengeling van allerlei 
verwijzingen, gaande van de 
middeleeuwse folklore rond de 
“dodendans” via de 17de-eeuwse 
graveerkunst tot hedendaagse 

Sozyone Gonzales – Belgique 
Asphalte 2014
rue Bief du Moulin
Gefantaseerde gangster en Belle 
Epoque… Een universum dat 
Sozyone gebruikt om de tegens-
tellingen van de graffitiwereld tot 
uiting te brengen: anarchistisch 
ideaalbeeld en maatschappelijke 
erkenning.

Le Parvis des Enfants 
Madame La Belge & Atelier M 
Belgique – Asphalte 2016
rue du Laboratoire
Een speels en kleurrijk parcours 
vol figuren met grote ogen: een 
eilandje dat in het stadscentrum 
zeer gewaardeerd wordt!

Smiley – 2SHY, Mon Colonel & Spit 
France / Belgique – Art Public  

2017
rue de Charleville

Drie kunstenaars hebben samen-
gewerkt aan dit kunstwerk dat een 

“ZEBROJI” voorstelt.
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