
Wandel Quiz – met de fiets  
op zoek naar legendes en folklore

Gemeente : Elzele
Hoogteverschil : 267 m

  2:00

Dit parcours nodigt u uit om te spelen! Acht vragen nemen u mee op ontdekkingstocht 
in het Pays des Collines, met al zijn legendes en folklore.  Bij de start aan het Huis van 
Pays des Collines in Elzele vertrekt u op ontdekkingstocht langs de heuvelachtige 
wegen door het natuurpark. De tocht doorkruist de mooie dorpjes Vloesberg, 
Wodecq, Ostiches, Lahamaide en het gehucht Grand Monchaut. Het parcours 
is geschikt voor ervaren en niet-ervaren fietsers, deze laatsten kunnen voor een 
elektrische fiets kiezen als ze de hoogteverschillen niet zien zitten.

 

31,5
km

Langs het parcours werden 8 foto’s 
genomen. Bij elke foto hoort een vraag.  
De oplossing is terug te vinden op de 
plaats die op de foto staat afgebeeld. 

LET WEL: de foto’s staan in een 
willekeurige volgorden afgedrukt. De 
antwoorden zijn steeds in de onmiddellijke 
omgeving terug te vinden. Je hoeft dus 
geen mensen aan te klampen voor extra 
informatie. Noteer telkens het antwoord 
bij het corresponderende cijfer op het 
deelnameformulier.
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	 	� Ambachtelijke brouwerij
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Producent

	 	� �Streekproductenwinkel

	 	� Hôtel

	 	� Bed & breakfast

	 	� Grote gîte / Jeugdherberg

	 	� Gîte en gemeubileerde 
accommodatie

	 	� �Fiets verhuur

	 	 �Mensenrechten

Meer info?
Maison du Tourisme 
de la Wallonie picarde
rando@visitwapi.be

een probleem op het knooppuntennetwerk? een probleem op het knooppuntennetwerk?  
Meld dit door het formulier op de pagina in te vullen 
«Signalez un problème» op visithainaut.be 
of door deze QR CODE te scannen.
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Maison du Pays 84  des Collines
Ruelle des Écoles,1 - 7890 Elzele 
00 32 68 54 46 00 
GPS : 50.7351 – 3.68217

Rue des Grands Prés 85  
GPS : 50.7352 – 3.68234



Op de weg Vraag  1 
Hoe heet het huisje links van het Écomusée du Pays des Collines?

In het kleine Lahamaide werd in 1522 Lamoraal 
van Egmont geboren, staatsman, ridder van 
het Gulden Vlies en na de Beeldenstorm door 
de Hertog van Alva ter dood veroordeeld. 
Samen met de graaf van Horne werd hij op 
5 juni 1568 op de Grote Markt van Brussel 
onthoofd - op de Zavel staat van beide 
edellieden een standbeeld. Tegenover de 
weide waar zich ooit het kasteel van de 
Egmonts bevond, is er tegenwoordig het 
Ecomuseum van het Pays des Collines. Het 

zet de oude ambachten en het vroegere landelijke leven in deze regio in de kijker. 
Er zijn verscheidene themazalen, een authentieke fermette, een klas van vroeger, 
oude kinderspellen enz. Jaarlijks wordt er op de eerste zondag van augustus 
ouderwets geoogst (en gefeest). Het museum is dagelijks open van 10 tot 16u.30
(gesloten op zaterdag). Van mei tot augustus is het museum ook open op de 
eerste zondag van de maand van 14u tot 18u. Gesloten tijdens de wintervakantie.

 Vraag  2 
In welk jaar creëerde Christian Pieman zijn kunstzinnige ‘heksenstoet’ op het 
Dorpsplein van Elzele?
In Elzele lijkt het wel het hele jaar 
door Halloween. Dat ze er gek zijn 
van heksen, duivels en weerwolven 
merk je ongetwijfeld aan de kleurrijke 
taferelen op en om het dorpsplein. 
Deze folklore gaat terug naar 1610 
toen naar verluidt vijf vrouwen er, 
beticht van hekserij, veroordeeld 
werden tot de brandstapel. Slechts 
van één is de naam bekend: Quintine 
de la Clisserie. Ze gaf o.a. haar naam 
aan een plaatselijk biertje. Ter herinnering aan deze gedoemde zielen vindt 
elk jaar op de laatste zaterdag van juni de heksensabbat plaats. Op het plein 
en in de straten van Elzele krioelt het dan van de heksen, duivelsmuzikanten, 
komedianten, weerwolven en andere geheimzinnige personages. Er zijn die dag 
ook vertelwandelingen in het gezelschap van heksen, een middeleeuwse markt 
en een klank- en lichtspel.

 Vraag  3 
Hoe Heet Het Racing Team, Gehuisvest Tegenover De Moulin Mouflu?

Door de heuvelachtige omgeving en de beken 
met vaak groot verval ligt het voor de hand 
dat in deze streek enkele watermolens zijn. 
Een ervan is de Moulin du Mouflu in Wodecq, 
gebouwd in 1789. De korenmolen was in 
functie tot in 1970. Twintig jaar later werd 
het waterrad beschermd als monument. 
Het rad is zichtbaar langs de achterkant van 
het molenhuis, dat sinds 2010 ingericht is als 
brasserie. Binnen zie je nog het volledig intacte 
binnenwerk, met de twee steenkoppels, 

walsen en een haverpletter. De brouwerij is geopend van vrijdagavond tot 
zondagavond.

RAVEL VAN HET  
PAYS DES COLLINES  87  14
Voormalige spoorlijn die werd heringericht voor fietsers, 
wandelaars en ruiters die helemaal tot in Flobecq loopt. 
Schitterende uitzichten over het Pays des Collines. 
Originele rustplekjes.

FAIM DE LIGNE  11  
Taverne, in een oud spoorweghuisje, op het einde van 
het RAVeL (netwerk voor traag verkeer). Uitgebreide 
bierkaart, gerechten en desserts. Open op vrijdagavond, 
zaterdag en zondag.
Marais à l’Eau 2 -  7880 Flobecq  
00 32 496 04 73 81 - GPS : 50.7447 - 3.73689

 
 
 
 
 
 

LA MAISON DU PAYS DES COLLINES 
& HET PAD VAN HET VREEMDE 84
Informatiepunt, boetiek, spektakelparcours, 
vertrekpunt van het pad van het Vreemde. “Aventure-
Jeux ©” zakje.
Ruelle des Écoles,1 – 7890 Elzele 
00 32 68 54 46 00 - GPS  : 50.7351 – 3.68217

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) : Europa investeert in zijn platteland. Met de 
steun van het Algemeen Commissariaat voor Toerisme 
van Wallonië. Met de steun van WalloniëEUROPESE UNIE Met de steun van Wallonië
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 Vraag  4 
Welk dier staat bij de bronzen Antonius voor de kerk van Flobecq?
Net als Elzele is Flobecq een groene oase, met prachtig beboste valleien. Het 
hoogste punt van de gemeente is de 157 meter hoge Pottelberg of La Houppe, 

bekend van wielerwedstrijden als Kuurne-
Brussel-Kuurne en E3 Harelbeke. Vanaf de 
dertiende eeuw was Flobecq of Vloesberg een 
voortdurend twistpunt tussen Vlaanderen 
en Henegouwen; vandaag is het een Waalse 
faciliteitengemeente. In de Sint-Lucaskerk 
(16de eeuw) wordt sinds 1887, na de oprichting 
van een Confrèrerie Saint Antoine l’ Ermite, 
Antonius vereerd. Traditioneel wordt dan op 
zijn feestdag, 16 januari, het Antoniusvuur 
aangestoken.

 Vraag  5 
De figuur in het midden van de tuin van geneeskrachtige planten houdt twee 
voorwerpen in zijn handen. Welk voorwerp houdt hij in zijn linkerhand?
Sinds de 16de eeuw al is deze regio - 
meer bepaald de driehoek Flobecq, 
DeuxAcren en Lessen - gekend om 
de teelt van ‘heelkruiden’. De tuin 
van geneeskrachtige planten zet dat 
bloemrijke verleden in de kijker. In de tuin 
worden 80 soorten geteeld, zoals kamille, 
citroenmelisse, paardenbloem, vlier, 
heemst, munt, valeriaan, kaasjeskruid, 
koningskaars, papaverkoppen, Sint 
Janskruid en engelwortel.

 Vraag  6 
Welke onheilbrengende of hemelse plant verbeeldt dit kunstwerk?
Aan het eind van je klim langs de Rigaudrye neem je rechts de RAVeL (Réseau 
Autonome des Voies Lentes) en fiets je de volgende 4,5 km zonder enige hinder 

van autoverkeer. Het pad is aangelegd op 
de bedding van de vroegere Spoorlijn 87. 
Die verbond Doornik met Ronse, Lessen 
en Bassilly, een tracé van zo’n 60 km dat 
in 1883 werd geopend. In Elzele tufte in 
1964 de laatste reizigerstrein, in 1975 de 
laatste goederenwagons voorbij. Vandaag 
is het gedeelte tussen Ronse en Flobecq 
dus een RAVeL. Bedoeling is dat het traject 
binnenkort ook verderop als fietspad zal 
worden heringericht tot in Lessen, waar 
het zal aansluiten op het jaagpad langs 
de Dender.

 Vraag  7 
Hoeveel elzelenaars werden op 28 april 1944 opgepakt en naar de nazikampen 
gedeporteerd?
De imposante gevel nabij de Sint-Pieterskerk in Elzele is die van het Maison du 
Pays des Collines. In diverse zalen kun je er kennismaken met de tradities en 
ambachten, de mythes en (heksen)legendes van de streek. Verwacht je niet 
aan een duffe expo, wel integendeel. Het is een echt spektakelparcours dat veel 
weg heeft van een traject door een spookhuis met knarsende deuren, heksen en 
monsters, een heksensabbat, enz. 

 
DE WITTE MOLEN VAN OSTICHES  36  
Staat symbool voor het landschap van Aat. De molen 
werkt nog steeds.
Route de Flobecq, 238 – 7804 Ostiches 
00 32 474 01 15 05 - GPS : 50.6468 – 3.76916

HET ECOMUSEUM  
VAN HET PAYS DES COLLINES  11  
Boerderij en tentoonstelling van voorwerpen uit het 
verleden. Estaminet om uw dorst te lessen.
Plada 6 – 7890 La Hamaide 
00 32 68 64 51 55  
GPS : 50.6964 – 3.72008

LA BRASSERIE DES LÉGENDES - 
SITE QUINTINE - 1,5 km
De brouwerij van het Quintine Hercule biertje. Groeps-
bezoeken. Taverne en restaurant “Au Chaudron des 
Légendes”. Speelplein voor de kinderen.
Rue Guinaumont 75 – 7890 Ellezelles 
00 32 499 03 96 28 -  
GPS  : 50.7428 – 3.68746

In de buurt
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Tegelijk is het toeristisch infokantoor er 
gevestigd, interessant voor restauranttips, 
logeeradresjes, fiets- en wandelroutes, 
lokale bezoekjes. Er is evenzeer een 
winkeltje dat ambachtelijke en lokale 
specialiteiten anbiedt. Het infokantoor 
en de shop kun je uiteraard gratis 
binnenstappen, voor het museumgedeelte 
betaal je 4 euro (kinderen 2,50 euro).

 Vraag  8 
In welke maand van 1982 werd de Witte Molen van Ostiches geklasseerd?

Le Blanc Moulin in Ostiches dateert van 1789, 
het jaar waarin de Franse Revolutie werd 
ingeluid. Hij is uitgerust met vier maalkoppels 
en een kap die toelaat om zijn wieken
tegen de wind te oriënteren. De bakstenen 
korenmolen bleef in gebruik tot bij het begin 
van de Tweede Wereldoorlog. Daarna raakte 
hij in verval, tot de gemeente Aat hem in 
1989 kocht en maalvaardig liet restaureren.  
In de galerij aan de voet is er een permanente 
tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis 
van de molens en de technieken.

DEELNAMEFORMULIER* - Wandelquizz - Met de fiets op zoek naar legendes en folklore
Noteer uw antwoorden naast het desbetreffende nummer van iedere foto

1. ..............................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................................................................................
6. ..............................................................................................................................................................................................................................
7. ..............................................................................................................................................................................................................................
8. ..............................................................................................................................................................................................................................

Naam .............................................................   Voornaam ......................................................................................................................

Adres & nummer.....................................................................................................................................................................................

Postcode & stad......................................................................................................................................................................................

Telefoon..........................................................   Email ..............................................................................................................................

■  Ik wens de nieuwsbrief van het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië te ontvangen (wandeltips, excursies, promoties, wedstrijden…)

Lift aan: Huis voor Toerisme van het Pays des Collines - Rue des écoles 1 – 7890 Elzele 
In ruil voor uw ingevulde deelnameformulier ontvang u een klein cadeautje.

*�Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor onze diensten en zullen in geen geval worden doorgespeeld aan derden  
voor commerciële doeleinden, promoties of andere. V.
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Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) : Europa investeert in zijn platteland. Met de 
steun van het Algemeen Commissariaat voor Toerisme 
van Wallonië. Met de steun van WalloniëEUROPESE UNIE Met de steun van Wallonië

Ontdek langs de RAVeL des Collines de Mensenrecht-
enzone, een werk dat de kunstenaar Koen Degroote 
creëerde op vraag van de groep «Amnesty International» 
in Ellezelles. De 60 tegels van dit keramische tapijt 
stellen allemaal hetzelfde motief voor: een boom in 
een besneeuwd landschap waarop een rooster wordt 
weerspiegeld. 
Symbolisch roept deze opstelling gevangenschap op. 
De nabijgelegen bezem herinnert eraan dat het niet 
alleen gaat om het onderhouden van het werk, maar 
ook om het voortdurend vernieuwen van de verdediging 
van de mensenrechten.
De ruimte bevindt zich nabij het fietsknooppunt 40

MENSENRECHTEN  
Amnesty International Ellezelles 
Plaats van rust en bezinning
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